
Woensdag 11-6-2011 (Valemount-Jasper e.o. 242km)                                          

Ook vandaag weer vroeg op en omstreeks 07.00 uur weer achter het stuur om 

richting Jasper en omgeving te gaan, had weer veel te doen en te zien. Ik zou 

onderweg na ongeveer 25 km gaan ontbijten aan de Fraser River, had op internet 

gezien dat je daar een parkeerplaats had aan het water. Daar aangekomen stonden er 

al een aantal auto’s en op de tweede parkeerplaats stond een grote vrachtwagen dus 

besloot ik om verder te gaan. Na ongeveer 5 km kwam er weer een parkeerplaats en 

die was leeg, stoppen dus en ontbijten met een lekker 

bakje koffie. Na ongeveer 10 minuten zag ik een groot 

bord met info erop, bleek ik bij de Rearguard Falls te 

zijn. Dat moest ik dus zien, deze info was nieuw voor 

me. Ik volgde het smalle pad naar beneden en al gauw 

hoorde ik de waterval al. Na ongeveer 10 minuten 

kwam ik beneden bij de waterval, deze was niet hoog of 

spectaculair maar was toch wel de moeite waard om even gezien te hebben. Was het 

toch goed dat ik niet eerder parkeren kon. Even later ben ik weer verder gereden. 

Vandaag hoefde ik niet heel veel km’s te rijden, 

ongeveer 250 km, maar omdat ik van Britisch 

Columbia naar Alberta reed ging de klok een uur 

vooruit, was dus een uur kwijt. Ongeveer 15 minuten 

later reed ik Mount Robson Park binnen met de 

hoogste berg van de Rocky Mountains, Mount Robson 

(3954m). Helaas was het bewolkt en kon ik de top 

van Mount Robson niet zien en omdat het ook een beetje aan het motregenen was 

had ik maar besloten om niet naar de voet van Mount Robson te lopen. Als het goed 

zou zijn ging ik vandaag een hoop mooie dingen zien, dus iets minder was ook niet 

erg, had ik meer tijd voor de dingen die nog gingen komen vandaag. Tien minuten 

later reed ik langs de oever van Moos Lake, deze was nog helemaal bevroren en was 

dus niet zo spectaculair als ik op internet gezien had. Dat was wel jammer maar dit 

had toch ook wel wat om zo’n grote witte vlakte te 

zien. Rond een uur of half negen passeerde ik de grens 

van Britisch Columbia-Alberta en moest de klok een 

uur naar voren. Iets over tien was ik bij de 

parkeerplaats van Mount Wistler bij Jasper. Hier zou 

ik met de kabelbaan naar boven gaan, naar rond de 

2200m. Ook hier was het nog erg rustig wat wel zo 

prettig was, hoefde je niet te vechten om een plekje en kon je rustig van het 

uitzicht genieten. Je zag beneden Jasper, de Athabasca River, Icefield Parkway en 



een groot deel van Jasper National Park. Ondertussen was het weer aardig opgeklaard 

en kwam de zon ook regelmaatig door, echter boven op 2200m waaide het behoorlijk 

dus voor je gevoel was het behoorlijk frisjes, maar uit de wind in de zon was het best 

lekker. Het uitzicht was zo adem benemend dat ik er wel een paar uur blijven kon, 

echter na ongeveer 45 minuten ben ik weer naar 

beneden gegaan. In de middag had ik nog drie dingen op 

het programma staan om te gaan doen, Malinge Lake, 

Sunken Lake en de Malinge Canyon (ongeveer 110 km) 

dus dat moest te doen zijn. Na een klein uurtje rijden 

kwam ik bij Sunken Lake aan, hier de RV op een 

parkeerplaats gezet en eerst even wat koffie gedronken en wat gegeten. Het meer 

was zo goed als leeg en leek wel een beetje op de 

Waddenzee bij eb, maar dan op 1550m hoogte (haha). 

Na een kleine pauze verder gereden naar Malinge lake, als 

het goed was kon je daar vanaf vandaag daar een 

ronvaart maken over het meer. Maar mijn voorgevoel zei 

dat het meer bevroren was net zoals Moos Lake, en dat 

lag toch een stuk lager. Bij Malinge Lake aan gekomen 

was het inderdaad nog bevroren en er lag ook nog behoorlijk wat sneeuw, zo ongeveer 

een kleine meter. Aan de ene kant was het wel jammer dat het meer bevroren was 

aangezien het één van de meest gefotografeerde meren van Canada is. Ook hier waren 

er weinig mensen en het was duidelijk te merken dat het seizoen nog niet echt 

begonnen was en dat ik aan de vroege kant was. Ik vond dit wel een prettige 

bijkomstigheid dat het overal zo rustig was, dan kon je volop genieten. Na Malinge 

Lake reed ik over de zelfde weg weer terug (kon ook niet anders) om naar de 

Malinge Canyon te gaan. Onderweg moest ik 

regelmatig stoppen voor foto en film maar ook voor 

de berggeiten die gewoon midden op de weg 

stonden en ook bleven staan toen ik er aan kwam 

rijden, ook als je net de (blinde) bocht kwam. Nu 

snap ik ook waarom je hier in de parken niet harder 

mag dan 60-70 km, want het grote wild geeft 

niet echt mee als er tegen aan rijd. Na een klein 

uurtje was ik bij de malinge Canyon. Op de P-plaats kwam ik nog een Nederlands stel 

tegen en heb nog even staan praten en tips uitgewisseld en zij bleken ’s avonds ook 

op de zelfde campground te staan als ik. Na een klein half uurtje ben ik naar de 

canyon gelopen. Bij de eerste brug kreeg je al gelijk een mooi indruk van de canyon en 

keek je gelijk zo’n 90m naar beneden. Dit was echt mooi en indrukwekkend om te 



zien en daar moest ik natuurlijk meer van zien. Tegen beter 

weten in ben ik tot bijna het eind gelopen maar ik moets ook 

nog terug en dat ging behoorlijk naar boven, onderweg 

natuurlijk weer een aantal keren dood gegaan. Na deze 

vermoeiende wandeling even uitrusten in het restaurant wat 

erbij was en nagenieten van de wandeling, was zeer 

indrukwekkend en mooi om te zien. 

Na deze vermoeiende tocht en na wat rust ben ik weer verder 

gereden in de richting van Jasper, onderweg bij Jasper even 

tanken, wat gewoon ging zoals ik gewend ben en niet eerst betalen en dan tanken. 

In jasper aangekomen opzoek gegaan naar een p-plaats, want ik moest nog wat 

boodschappen doen en eten. Had op internet al een restaurant gezien die me wel 

goed leek dus op zoek naar Something Else Stake Restaurant, en daar had ik niet 

veel tijd voor nodig. Daar binnen gekomen werd ik naar een plaats begeleid en na de 

kaart gezien te hebben heb ik besteld; Alberta Steak!. Aangezien ik niet op de hoogte 

was van de gewichten, die in Canada met oz. gaat kreeg ik toch een stuk vlees op 

m’n bord waarvan ik dacht moet dat allemaal op?! Had een steak besteld van 25 oz, 

bleek later dus een kleine 800gr te zijn. Na het lekkere en goede eten zat ik 

behoorlijk vol, wat ook niet zo gek was. Rond een uur of zes reed ik Whistlers 

campgound op om daar te overnachten. Aangezien 

deze campground in het National Park was kreeg je 

bij de ingang de nodige info over het niet en wel te 

doen tijdens het camperen op een natuurcamping. 

Het wild kon gewoon over de campsite lopen, beren 

dus ook. Naast de RV heb ik ’s avonds nog een klein 

kampvuurtje gemaakt en was er met een pot koffie 

en een boek er lekker bij gaan zitten. Al vrij snel begon het fris te worden en was 

het wel te merken dat je net boven de 1000m zat en ben vroeg naar bed gegaan, 

ook omdat al die indrukken en wandelingen me behoorlijk moe gemaakt hadden. Al 

met al weer een dag om nooit meer te vergeten, wat is Canada toch een mooi land 

(van wat ik er van gezien heb; niet veel dus haha). 

 


